Over het PeerkePad naar Gerardus

maandag 13 t/m donderdag16 oktober 2025

Wandelen \ 4

van Weert \ 4

naar Wittem V¥

Wittem

(*) Wie wil kan op zondagavond 14 oktober logeren in het gastenhuis van de
zusters Birgitinessen, Maasstraat 71 te Weert; 10 min .lopen van het station
(€ 75,- pp, incl .ontbijt). je moet dat wel zelf regelen via www.birgittinessen.nl

Maandag 13 oktober, 09.30 uur opening bij de zrs birgittinessen, Weert (*)
Via Priorij Klaarland (na 10 km) en het PeerkePad zuidwaarts naar Bree, waar we
logeren in Hotel Ingredi, in het centrum van het gezellige stadje. 24 km

Dinsdag 14 oktober. Via de Pollismolen, Volmolen. het Bergerven, Dilsen en
het waterrijk gebied van de Grensmaas, steken we de Maas en daarmee de
grens over naar het familiehotel Knoors in Berg aan de Maas. 23 km

Woensdag 15 oktober. Na Urmond, Stein, Elsloo en Geulle gaan we door
Bunderbos naar Meerssen met zijn basiliek en via het Herdenkingsbos komen
aan in Hotel De Geulvallei in Houthem-Sint Gerlach. 24 km

Donderdag 16 oktober. De laatste dag is grotendeels een wandeling langs de
Geul: via Valkenburg en I'de Kluis” komen we in Schin op Geul en via Sokken en

Gulpen bereiken we Pelgrimsoord Wittem 14 km DA,
Op het jaarfeest van Sint-Gerardus is er daar om 13.00 uur een . .
viering, samen met andere pelgrims. Na een afscheidslunch kan N
men kerk, kapellen en klooster bezichtigen. PIm. 15.30 uur nemen PELGRIMSOORD
we afscheid en gaan via goed openbaar vervoer weer naar huis. KLOOSTER WITTEM

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? MEER INFORMATIE AAN OMMEZIJDE!




Vier dagen samen wandelen over het PeerkePad naar Wittem

m Na de eerste 10 km volgen wij het PeerkePad dat in 2009 is ontworpen
b.g.v. de 200° geboortedag van de zalige Peerke Donders, een ordesgenoot
van de 'Wittemse’ H.Gerardus Majella. ‘Peerke’ is in Tilburg geboren, maar
het grootste deel van zijn leven bracht hij als missionaris door in Suriname
onder melaatsen. In Tilburg is een heiligdom van hem. PeerkePad verbindt de
pelgrimsoorden van twee grote mensen. Er zijn regelmatig groepstochten,
meestal noordwaarts. Er is ook een pelgrimsgids met de route noordwaarts.

m Net als PeerkePad is de Gerardustocht een pelgimswandeling met af en toe
een bezinningsmoment onderweg over ‘de werken van barmhartigheid’
waarin beiden uitblonken. Maar het is ook een gezellig samen optrekken en
genieten van verrassend mooie natuur en heilige plekjes onderweg.

m De begeleiding is in handen van pater Henk Erinkveld, ontwerper van het
PeerkePad, en vrijwilliger Koert Koerts van Klooster Wittem. Om en om leidt
de één de wandeling en rijdt de ander de volgauto met de bagage en picknick-
spullen voor de pauzes onderweg.

m Overnachtingen zijn doorgans in tweepersoonskamers (aparte bedden). De
kosten bedragen voor drie hotelovernachtingen met ontbijt, picknicks onderweg
en bagagevervoer € 250,- (€ 80 toeslag voor eenpersoonskamer). Avondeten en
drank zijn voor eigen rekening. U hoeft pas begin oktober te betalen.

m We gaan met maximaal tien mensen op pad. Wacht daarom niet te lang
met de aanmelding! Dat kunt u door onderstaand strook in te vullen en op te
sturen naar Henk Erinkveld, Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem of de hier-
onder gevraagde gegevens te mailen naar h.erinkveld@redemptoristen.nl.
Het is prettig als u iets vertelt over uw motivatie en wandelervaringen. U krijgt
een bevestiging toegestuurd met meer gegevens, wijze van betaling, etc.

Aanmeldformulier opsturen naar H.Erinkveld, Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem
of mail de gevraagde gegevens naar h.erinkveld@redemptoristen.nl

Naam: m/v  geb.datum:
Adres:
Tel.nr: Emailadres:

O Hierbij meld ik me aan voor de Gerardustocht Weert-Wittem 13-16 okt 2025
en betaal de gevraagde € 250,- zodra ik daartoe bericht ontvang.

O Ik wil het liefst / perse (*) een eigen kamer (*) Omcirkelen; aanbod is soms schaars!

Wensen (dieet), vragen, opmerkingen:
Handtekening:


mailto:kveld@redemptoristen.nl

